
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

Zondag 10 mei 9.30 uur 
Centrumkerk met kinderoppas   
Voorganger   
           mevr. Maria Adriaanse 
Ouderling    Marja Velzen /   
                    Janneke van der Veen                    
Collectant    Wilga Schuuring 
Lector           Hanneke Ritzema 
Organist       Pieter Pilon 
Beamer        Douwe Ruygh 
Koster           Cees Leinenga 
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
op zondagmorgen bel  
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 
 

Hulp Dichtbij: 0595 208008 
Bereikbaar op werkdagen van 
10.00 - 12.00 uur 
 
 

 

Komende diensten – vieringen 
Woensdag 13 mei Torenkerk 
19.00 – 19.30u Stiltemeditatie 
Donderdag 14 mei 9.30 uur 
Torenkerk Hemelvaartsdag 
Voorganger ds. Ignace Frénay 
Ouderling    Ate Faber                  
Diaken         Sieta Stavenga 
Lector          Hannie Boomsma 
Organist      Henk Koster 
Koster          Remko Mulder 
Zondag 17 mei Centrumkerk  
9.30 uur Voorganger  
             mevr. Harjanne de Boer 
 
 

 
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum: donderdag t/m                           
                                            zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 

 

 

 
 

 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
    kerkgroet@pgwh.nl of bij 
info@pgwh.nl / 06 57834051   
Hoofdstraat W. 36  
    

De kleur van de zondag is wit: We leven nog in het licht van Pasen 
 

Bij de dienst in de Centrumkerk 9.30 uur:  Waarop wachten we? 
Net als de leerlingen van Jezus horen we tot drie keer toe: Nog een korte tijd en 
jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Hoe raadselachtig 
willen we het hebben? Doelt Jezus op zijn Hemelvaart? Of op zijn Geest, die met 
Pinksteren zal komen? Maar als we weten dat Johannes zijn evangelie schreef 
lang nadat Jezus was gestorven en opgestaan, wat is dan de betekenis? Moeten 
we maar wachten? Maar waarop wachten we? Of is dat niet de juiste vraag? 
Misschien ontdekken we de bedoeling in de viering. We lezen: Jesaja 41: 17-20 
en Johannes 16: 16-24; We zingen: Psalm 34 (Nieuwe Psalmberijming): 1, 4, 5; 
Lied 221; Lied 657: 1, 4; Lied 608: 1, 2; Lied 339a; Lied 663; Lied 139: 1, 7, 9, 14; 
Lied 607: 1, 3. Allemaal van harte welkom.  Maria Adriaanse. 
Tekst Psalm 34: 1. Er gaat geen dag voorbij  4. Maak wat je zegt dan waar, 
dat ik niet dankbaar voor God zing.                 vertel geen leugens maar wees echt. 
Kom, deel in mijn verwondering,                     Ontloop het kwaad en leef oprecht, 
want machtig groot is Hij.                                 zoek vrede voor elkaar. 
Ik was op zoek naar Hem,                                Dan rust Gods oog op jou; 
riep tot hem in een zware tijd.                       Hij richt zijn oor op wat je vraagt - 
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.            maar door de Heer wordt weggevaagd 
Mijn dank geef ik nu stem.                            wie slecht is, Hem ontrouw. 
 

5. Wie roept geeft Hij gehoor.               Niets blijft Gods kind bespaard, 
Wie moeiten kennen koestert Hij.           toch wordt het steeds door Hem bevrijd. 
Gebrokenen is Hij nabij;               De Heer weet van zijn breekbaarheid, 
vertrapten mogen door.               Hij redt en Hij bewaart. 
 

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Zending-Kenia. Voor Keniaanse 
vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele 
rolpatronen worden vrouwen zowel binnen hun kerken als in hun families vaak 
tegengewerkt. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 
vrouwen een gedeeltelijke studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er 
steeds meer Keniaanse vrouwen met een universitaire theologische opleiding. In 
sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen inmiddels als predikant werken.     
               Dit helpt om de positie van vrouwen in Kenia te verbeteren. U kunt via 
               gift overmaken of via de bank geven, zie info linkerkolom, o.v.v. ‘Kenia’, 
               of scan deze QR-code←←← 

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via 
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→→→ 
 

Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
Donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag - Torenkerk om 9.30 uur 
Vandaag vieren we het Hoogfeest van Hemelvaart. Het is even belangrijk als 
Kerst, Pasen en Pinksteren, maar toch is het een beetje een ondergeschoven 
feest. Wat betekent dat: ‘Jezus opgevaren ten hemel?’ Sinds we de natuur-
wetenschap hebben, weten we dat dit gebeuren iets anders is dan een ruimte-
vaartuig dat de lucht in gaat. Nee: Jezus is vanaf nu aanwezig als ziel van deze 
wereld. We lezen: Efeziërs 4: 1-16a en Handelingen 1: 1-11, uit de Bijbel in 
gewone taal. En we zingen: Psalm 8: 1-2-3-4/5-6; Lied 971; Lied 663; Lied 665; 
Lied 275; Psalm 47. Neemt u uw liedboek mee? Heel fijn dat de Torenkerk in 
gebruik blijft voor de eredienst, en door de overdracht aan de Stichting 
Groninger Kerken een nieuw begin kan maken. Ik verheug me erop u te zien!  
Ds. Ignace Frénay                                     (N.B. Er is géén koffiedrinken na de dienst) 
 

De eerste collecte is voor Diaconie/ZWO: De collecte is bestemd voor het werk  
 
dat verricht wordt door de taakgroep Diaconie en ZWO in en vanuit onze 
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dat verricht wordt door de taakgroep Diaconie en ZWO in en vanuit onze gemeente. Aan zowel gezinnen als alleen-             
staanden die in acute financiële nood verkeren wordt eventueel (financiële) hulp geboden. Wij bieden ook onder- 
               steuning aan ‘Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum’, Stichting Leergeld, Kledingbank Maxima Het Hogeland of   
               de Voedselbank, en noodhulp bij rampen en overige doelen. U kunt via gift overmaken of via de bank  
               geven, zie info linkerkolom hierboven, o.v.v. ‘Diaconie’ of scan deze QR-code←←← 
Tweede collecte is voor onze kerk U kunt via gift overmaken of via de bank geven, of scan deze QR-code→→→→ 
 

Groen citaat:  
‘Je kunt geen enkele dag doorkomen zonder een impact te hebben op de wereld om je heen’(een uitspraak van Jane 
Goodall) Maar je kan natuurlijk wel keuzes maken die ervoor zorgen dat die impact zo klein mogelijk blijft. 
 

Uitnodiging Gemeenteavond woensdag 27 mei| 20.00 uur | Centrumkerk   
Op woensdag 27 mei hopen we u graag te ontmoeten bij onze gemeenteavond. Tijdens deze avond zullen we u bijpraten 
over de stand van zaken omtrent de beroepingscommissie en zullen we de concept jaarrekening van zowel de Kerk als de 
Diaconie over 2025 toelichten. De stukken met betrekking tot deze jaarrekeningen zijn vanaf zaterdag 16 mei tot en met 
zondag 24 mei te vinden op de website (pgwh.nl). Ook zullen ze tijdens deze periode ter inzage liggen in de Centrumkerk. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de jaarrekeningen? Dan U kunt deze schriftelijk inleveren bij de secretaris van 
het College van Kerkrentmeesters via: secretariscvk@pgwh.nl of in de brievenbus van de Centrumkerk Hoofdstraat W. 36 
9951 AC Winsum. Namens de kerkenraad, Jan Hamminga (voorzitter) 
 

                                                    Expositie in de Centrumkerk in Winsum, tussen Hemelvaart en Pinksteren 
                                                    Eens in de twee jaar vindt in de periode vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag  
                                                    het landelijke evenement Feest van de Geest plaats. In het cluster Groningen - Noord  
                                                    Drenthe doen 20 kerken en 22 kunstenaars mee. De landelijke stichting Feest van de Geest  
                                                    heeft als thema ‘Elkaar Verstaan’ aangereikt. . Een actueel thema in een wereld waarin  
miscommunicatie op velerlei gebied hoogtij viert. Op 14, 16, 17 en 23, 24, 25 mei, staat de deur van de Centrumkerk 
tussen 13.00 – 17.00 uur open om het werk van kunstschilder Gosse Koopmans (1957) te bezichtigen. Koopmans over 
het thema ‘Elkaar Verstaan’: ‘Communicatie gaat niet altijd via woorden. Soms zit elkaar verstaan in een blik, een gebaar, 
een stilte die blijft hangen. In mijn werk zoek ik die kleine momenten waarop mensen aanwezig zijn in zichzelf, en tegelijk 
iets delen met de wereld om hen heen. Portretten, taferelen geschilderd op plekken waar mensen elkaar ontmoeten: 
het zijn fragmenten van contact, van nabijheid. Van het gewone dat zich in het dagelijkse leven weerspiegelt. In deze 
tentoonstelling toon ik werk dat uitnodigt tot vertraging. Tot kijken zonder haast. Tot het verstaan van wat niet 
uitgesproken wordt — maar wél gevoeld. Want misschien begint écht contact… wel precies daar’. Gosse is tijdens de 
openingstijden zelf ook aanwezig. De toegang is gratis. Zie ook: www.feestvandegeest.nl  
 

Woensdag 13 mei - Meditatie rondom een Psalm in de Torenkerk Winsum van 19.00-19.30 uur. 
Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de weg te gaan van de 
innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten 
rondom een kaars en er wordt een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. 
Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in gedachten je eigen gebed of tekst. In 
de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim. Van harte 
welkom. Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. 
Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? Wees van harte welkom! 
 
 

!! Inzameling oude mobieltjes!!  
Evenals twee jaar geleden gaat Wahabou Alidou, werkcoach en spreker geweest in het Zondagmiddagcafé, eind juni 
weer naar zijn familie in Kenia. We zamelen ook dit jaar weer oude mobieltjes voor hem in. Hebt u er nog eentje liggen 
(niet stuk), brengt u ze dan naar Sien Jensemalaan 36. Kan ook gehaald. tel 06 36 27 6840 (Jacob Hellinga). 
 

Zondag 17 mei Eenrum Klassiek in de Fabianus & Sebastianus kerk - 15.00 uur - Het Denner Trio 
Deze trojka wordt gevormd door Joost van Rheeden (klarinet), Christoph Wiedmann (altviool) en Roele Kok (piano), een 
volmaakte combinatie. Drie zeer getalenteerde musici die onder meer zijn verbonden aan het Noord Nederlands Orkest. 
Muziek begint met stilte, dus sluit uw ogen en laat u fascineren door de lyrische klarinet en de klankenkleuren van de 
altviool en de piano. Na afloop is er een ‘meet en greet’ in de kerk. Tickets: € 12,50, kinderen tot en met 12 jaar gratis  
 

GroeneKerkendag - 7 november 2026 –  ‘Vertraag, verwonder, vier!’ Voor wie: Iedereen met hart voor geloof 
en scheppingszorg. Waarom: Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt. Waar: Kerkelijk Centrum de 
Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk. Tijd: 10.00 - 16.00 uur (inloop 9.30 uur). Prijs: Boek vóór 22 mei je ticket voor  
€ 29,75 met 15% jubileumkorting (incl. veganistische of vegetarische  lunch, koffie/thee en drankje na afloop) via koop 
hier je ticket met korting. Daarna kosten de kaarten € 35,- p/st.  Kaarten zijn alleen online te bestellen! 
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