
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

Zondag 24 mei 9.30 Pinksteren 
Centrumkerk met kinderoppas  
en mmv De Winsumer Cantorij 

o.l.v.  Pieter Pilon 

Voorganger   
          pastor Jolanda Tuma  
Ouderling     Marja Velzen 
Collectant    Pieter van Dorp    
Lector           Maria Adriaanse 
Organist       Pieter Pilon en   
                                  Henk Koster 
Fluitiste       Anke Piersma 

Soliste         Jenny Baron 
Beamer       Wilfred Kleine 
Koster          Henk Knol 
M.m.v.        Gosse Koopmans – 
kunstenaar Feest van de Geest 
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
op zondagmorgen bel  
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 
 

Hulp Dichtbij: 0595 208008 
Bereikbaar op werkdagen van 
10.00 - 12.00 uur 
 
 

 

Komende diensten – vieringen 
Woensdag 27 mei Torenkerk 
19.00 – 19.30u Stiltemeditatie 
Zondag 31 mei Centrumkerk 
9.30 uur. Voorgangers Marja 
Velzen en Ria Haaksema 
 
 

 
 

 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum: donderdag t/m                           
                                            zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 
 

 

 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
    kerkgroet@pgwh.nl  of 
info@pgwh.nl / 06-57834051       
 
    

De kleur van de zondag is rood: kleur van het vuur van de Heilige Geest dat 
zichtbaar werd als vlammen in en op leerlingen tijdens het eerste Pinksterfeest 
Bij de Pinksterdienst in de Centrumkerk 9.30 uur: Elkaar verstaan 
Pinksteren is het feest van de geest, het feest van een nieuw begin, het feest van 
elkaar verstaan dwars tegen alle verdeeldheid in. Kunstenaar Gosse Koopmans 
vertelt over zijn kunstwerken. De cantorij zingt, er wordt op de fluit gespeeld, en 
een feestelijk lied gezongen, Stef Bos laat van zich horen. En er is nog een 
bijzonder moment voor onze organisten Henk Koster en Pieter Pilon, die ook 
beiden gaan spelen. Oftewel een dienst vol muziek en kunst. En dit alles op basis 
van het Pinksterverhaal waarin we horen hoe mensen elkaar verstaan over alle 
grenzen heen. Kort voorafgaand aan de dienst zal Jenny met u en jullie nog een 
lied instuderen zodat we dat in de dienst voluit kunnen zingen. Na afloop van de 
dienst willen we u en jullie vragen om een bloemetje mee te nemen en te 
brengen naar mensen die verblijven in de Tirrel en Winkheem (adres staat op 
het bloemetje). Op die manier delen we het vuur van Pinksteren ook met hen. 
Het belooft een sprankelende dienst te worden! Ik heb er heel veel zin in en 
hoop u en jullie allemaal te ontmoeten! Jolanda Tuma. We lezen: Ezechiël 11: 
19-21 en Handelingen 2: 1-13; We zingen: Lied 670: 1(c), 2(a), 3(c), 7(a); Gezang 
238(Oud LB); Lied 701; Lied 697; Na de zegen: Wie door de geest is aangeraakt  
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Zending-Cuba 
Het leven in Cuba is daar al jarenlang, heel erg zwaar. Er is tekort aan voedsel, 
brandstof en elektriciteit. Veel Cubanen vertrekken daarom naar het buitenland. 
Ouderen blijven eenzaam achter. De Cubaanse Wanda Hernández geeft licht in 
deze duisternis met haar pastoraal en diaconaal centrum. Ze geeft liturgische 
cursussen en werkt met symbolen van hoop. Maar ze stimuleert Cubanen ook 
om heel praktisch van betekenis te zijn voor elkaar: iedere week, middels een 
gaarkeuken, een warme maaltijd rondbrengen, iedere dag ontbijt aanbieden. En              
ondertussen een luisterend oor te zijn voor zovelen die in nood zijn. Hen nieuwe      
               geestkracht geven voor weer een nieuwe dag. U kunt geven via  
               gift overmaken of via de bank, zie info linkerkolom, o.v.v. ‘Cuba’, of scan 
               de QR-code←←← 

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via 
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→→→ 
 

Tekst Glorialied: Gezang 238 (oude liedboek)  
1. C.: Kom, o Geest des Heren kom     4. C.: Was wat vuil is en onrein, 
          uit het hemels heiligdom,                      overstroom ons dor domein, 
          waar Gij staat voor Gods gezicht.         heel de ziel die is gewond. 
A.: Kom der armen troost, daal neer,            Maak weer zacht wat is verstard, 
      kom en schenk uw gaven, Heer,        koester het verkilde hart, 
      kom wees in de harten licht.         leid wie zelf de weg niet vond. 
2. C.: Kom o Trooster, Heilge Geest,   5. C.:  Geef uw gaven zevenvoud, 
          zachtheid die de ziel geneest,        ieder die op U vertrouwt, 
          kom verkwikking zoet en mild.        zich geheel op U verlaat. 
          Kom o vrede in de strijd,               A.:  Sta ons met uw liefde bij, 
          lafenis voor ‘t hart dat lijdt,        dat ons einde zalig zij, 
          rust die alle onrust stilt.         geef ons vreugd die niet vergaat. 
3. C.: Licht dat vol van zegen is, 
          schijn in onze duisternis, 
          neem de harten voor U in. 
A.: Zonder uw geheime gloed 
      is er in de mens geen goed, 
      is de ziel niet rein van zin. 
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Tekst Wie door de Geest is aangeraakt uit Pinksteroratorium-Aanwezig    1ste keer Cantorij 2de keer Allen 
Wie door de Geest is aangeraakt begint opnieuw te leven 
en geeft dit door, een lopend vuur, een lichtend spoor trekt door de wereld, 
zet de mens in vuur en vlam verenigt tot gemeenschap. 
Een lange optocht door de tijd op weg en werken aan een rijk 
van volmaakte vreugde. 
 

Meeleven met elkaar 
Riet Michel is inmiddels in een ziekenhuis in Montenegro succesvol geopereerd en wacht nu op het moment dat ze naar 
Nederland vervoerd kan worden. Riet is blij dat haar zoon inmiddels bij haar is. 
Joke Engel is na een lange periode in de Tirrel weer thuisgekomen. Hier mag ze verder werken aan haar herstel. 
Ongeveer drie maanden geleden kwam zij ongelukkig ten val waarna ze moest worden geopereerd. Zij heeft de zorg in 
de Tirrel als bijzonder goed ervaren wat enorm heeft geholpen in deze periode van herstel en revalidatie. 
 

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

Bedankt: 
Beste mensen. Bij deze willen wij jullie hartelijk bedanken voor alle medeleven en steun d.m.v. gebed, kaarten, knipoog, 
schouderklopje, bloemen etc. tijdens de kuren. HARTVERWARMEND. Super dankbaar en blij zijn wij dat de chemo zo 
goed is aangeslagen dat ze kunnen opereren en  ik niet verder hoef te kuren. 
Wij wachten nu op verdere berichten voor de operatie. Hartelijke groet, Arie en Heita van Ekeren. 
 

‘Bedankt voor de plant die wij voor onze verjaardagen kregen’. Groet Jikke en Roelf Bouwman 
 

‘Hartelijk dank voor de bloemen die wij van de kerk ontvingen voor ons 60jarig huwelijksjubileum op 20 mei’, dhr en 
mevr. Boorsma  
  
Groene tip: Als u veel tuinafval in de groene container hebt gegooid zullen er onbedoeld ook insecten, wormen en/of 
slakken in de container zijn beland. Door een latje onder het deksel te leggen, kunnen deze kleine diertjes ontsnappen 
door naar het licht bij de opening te kruipen. 
 
                                                    Expositie in de Centrumkerk - laatste weekend  
                                                    Eens in de twee jaar vindt in de periode vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag  
                                                    het landelijke evenement Feest van de Geest plaats. In het cluster Groningen - Noord  
                                                    Drenthe doen 20 kerken en 22 kunstenaars mee. De landelijke stichting Feest van Geest  
                                                    heeft als thema ‘Elkaar verstaan’ aangereikt. Op 24 en 25 mei, staat de deur van de 
Centrumkerk, voor de laatste keer, open tussen 13.00 – 17.00 uur, om het werk van kunstenaar Gosse Koopmans te 
bezichtigen. Gosse is zelf deze laatste dagen tijdens de openingsuren ook aanwezig om zijn werk toe te lichten. Iedereen 
is van harte welkom! De toegang is gratis. Zie ook: www.feestvandegeest.nl 
 
                                                                 Uitnodiging Gemeenteavond woensdag 27 mei| 20.00 uur | Centrumkerk   
                                                                 Op woensdag 27 mei hopen we u graag te ontmoeten bij onze gemeenteavond.  
                                                                 Tijdens deze avond zal Jolanda Tuma vertellen over het nieuwe PKN jaarthema  
                                                                 ‘Beweeg mee’ en de beweging die wij als gemeente maken. Ook zullen we u  
                                                                 bijpraten over de stand van zaken omtrent de beroepingscommissie en zullen we  
                                                                 de concept jaarrekening van zowel de Kerk als de Diaconie over 2025 toelichten. De  
                                                                 stukken met betrekking tot deze jaarrekeningen zijn tot en met zondag 24 mei te 
vinden op de website (pgwh.nl). Ook liggen ze ter inzage in de hal van de Centrumkerk. Heeft u vragen en/of 
opmerkingen over de jaarrekeningen? Dan kunt u deze uiterlijk 24 mei schriftelijk inleveren bij de secretaris van het 
College van Kerkrentmeesters via: secretariscvk@pgwh.nl of in de brievenbus van de Centrumkerk Hoofdstraat W. 36 
9951 AC Winsum. Namens de kerkenraad, Jan Hamminga (voorzitter) 
 

Expositie Ontmoetingszaal Centrumkerk, heeft u het al gezien? Negen jaar heeft de expositiecommissie 
tentoonstellingen in de Ontmoetingszaal georganiseerd. Nu neemt de groep, bestaande uit Riet Michel, Hilda Ham, 
Jeannet Slob en Jan en Klaske Groothof, afscheid met een exposé van eigen werk. Vanaf 1 mei hangt het werk van hen in 
de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk. Het is een mooi kleurrijk geheel geworden! 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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